Liefste ma, oma, omi,

Het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Je glimlach,

je woorden,

je levenslust ...

zullen we intens missen.

Je betekende zoveel voor ons.

Het enige wat voor jou telde

was het geluk thuis,

het geluk van je familie,

de warmte van het eigen nest,

de opbouw van de toekomst van ieder van ons.
Bedankt ma, bedankt oma, bedankt omi ...
VOOr wie je voor ons wds.




Wij danken iedereen

.I.

het troostend woord of stil gebaar. Dankbaar gedenken wij

voor de geboden steun,
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