Je vond je rust in kleine dingen,
vooral bij je vogeltjes,

die je trouw gezelschap hielden

en warmte brachten in je dagen.

De band met ons was broos,
en veel bleef onuitgesproken.
Toch herinneren wij jou
in de eenvoud die je dierbaar was.

Rust zacht,
omgeven door licht,
en vrij van eenzaamheid.

Wij danken iedereen voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.




an...\\ll‘.‘l‘.‘“"

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Dankbaar gedenken wij

De heer

Joseph Schmit

© Mechelen op 29 juni 1944
T Hombeek op 9 september 2025



