Liefste Moe, liefste Moeke

Rust nu maar zacht, samen met ons vake

en vele anderen die je zo graag zag.

Je hebt het dubbel en dik verdiend.

Zoveel moed...

Zoveel kracht...

Duizend keren hoorden wij jouw woorden:

“Ik heb schatten van kinderen”. Deze woorden
zullen wij steeds blijven horen...fluisterend...
heel zacht...

Liefste Moe, je was en blijft dan ook een schat
van een moeder.

Slaapwel Moe
Dikke kus
XXX




De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,

froostend woord of stil gebaar.
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