
 

Als een droeve traan 

is een leven van ons heengegaan. 

Jouw kracht en sterke levenswil  

zijn ons bijgebleven 

 

De laatste dagen werden je te zwaar,  

je lijden te groot daarom moest je ons verlaten. 

Zo blijft de traan dan even een stille mijmering 

en drager van een lieve herinnering. 

 

Geniet hierboven nu maar van je biertje, 

je glaasje wijn en grote chocolade  

slagroomtaarten. 

 



 

Een liefdevol aandenken aan 

 

Cyriel De Hondt 
 

Geboren te Mechelen op 2 december 1943 

Overleden te Bonheiden op 28 december 2020 

 

 

"Beiter e good en e keut lijve, dan e lank en e slecht” 
~ Cyriel ~ 
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