
 

Ga nooit weg zonder te groeten. 

Ga nooit weg zonder een zoen. 

Als je het noodlot zult ontmoeten, 

kun je het nooit meer doen. 

Ga nooit weg zonder te praten. 

Dat doet soms een hart zo’n pijn. 

Wat je ‘s morgens hebt verlaten. 

Kan er ‘s avonds niet meer zijn. 

        Toon Hermans 

 

Lieve postbode, 

Het zal wel even duren 

maar wilt u voor ons vandaag, 

een kaart met kus en knuffel 

naar Bompa sturen? 
 

  Lander, Menno, Lene, Fien & Tille. 



Herinnering aan  

 

Danny De Bondt 

 

° Willebroek, 18 januari 1948 

† Jette, 29 december 2020 
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Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

We danken u oprecht 

voor uw medeleven. 

 

Vera, Steven, Linde, Kim, Olivier, 

Lander, Menno, Lene, Fien & Tille. 


